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“Verrijzenis” 1937 - 52. Oil on canvas. 168 x 108 cm.  
 Musée National message biblique Marc Chagall, Nice, France



†
Na een verbonden leven met God en de mensen

nemen we afscheid van

Dik MADDER
priester gewijd in 1962

weduwnaar van Jetty Beheydt
echtgenoot van Chris De Rybel

° Lier 19 juli 1937
† Brussel 11 juli 2022

Dit melden u

Chris De Rybel
zijn echtgenote

Sara Madder en Jeffery Kaaij, Wende en Dorus
David Madder en Stephanie Vanhee, Louise, Lotte en Douwe
zijn kinderen en kleinkinderen

zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 

Wij nodigen u uit om samen het leven te vieren
tijdens de Verrijzenisviering

in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Finisterrae
(Nieuwstraat te Brussel)

op maandag 18 juli om 14u00.

Samenkomst en begroeting om 13u40.

De crematie vindt plaats in intieme kring.

Bloemen noch kransen.

Met dank aan het Palliatieve team van het ziekenhuis Sint Jan
en aan allen die Dik met zorg, liefde en genegenheid  
hebben omringd tijdens zijn leven.

rouwbetuigingen:
Familie Madder - De Rybel
p/a BO Lits - Georges Henrilaan 303, 1200 Brussel

online condoleren:
www.condoleances.be/dikmadder


