Over de randen van mijn handen
tasten mijn handen
naar mijn andere handen

Onophoudelijk
(Paul van Ostaijen)

Martine De Mot

geboren in Ninove op 30 januari 1957
en overleden in het Irisziekenhuis Brussel-Zuid
in Anderlecht op 12 juni 2024.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in
de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand parochiekerk
op zaterdag 22 juni 2024 om 11 uur.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk (Kolenmarkt 89, 1000 Brussel) vanaf 10.30 uur.

Later volgt de begraving op de begraafplaats van Dilbeek
in intieme kring.

Na afloop is iedereen welkom voor een drankje
in De Schelp (aan de overkant van de kerk).

Liever dan bloemen, uw steun voor de kamer voor palliatieve

zorgen in het Vijverhof op bankrekening
BE 31 7350 2749 6555 met vermelding “Martine”.

Mama en mamy van
Arnaud Laurent en Magalie Ginion
llliano, Emillio, Fellina
Maxime Laurent en Jessica Inghels
Otis, Noémie

Zus van Johnny De Mot

Hugo De Mot t
Johan De Mot *

Medebewoonster van de Sint-Jorissite Brussel
en de Vijverhofgemeenschap in Viane.

Rouwadres: Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel



